
      Luister goed naar de preek  en beantwoord de  
      onderstaande vragen. 
 
De dichter van psalm 77 is Asaf. Schrijf nog meer 
psalmdichters op? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Heb jij een lievelingspsalm? 0 ja 0 nee 
Welke psalm is dat? ……………………………………………………… 
 
Asaf had zoveel vragen aan God. Misschien jij ook wel. 
Welke? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Asaf herinnerde zich de grote daden van God. Noem 2 
grote daden die jij weet. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Moeilijke vraag: wat is het verschil tussen herdenken en 
gedenken? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
Naam: ……………………………………….. 

 

Gods weg met mensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het gaat vandaag over Gods weg met mensen. Jezus 
wijst ons de weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Levieten die afstamden van Asaf, Heman en Jedutun 
hoefden geen werk te doen in de tempel. Het was hun 
taak om te zingen voor de Heer, om Hem te danken en 
te prijzen. Zij moesten dit dag en nacht doen. Om de 
beurt hadden ze dienst. Zoek de verschillen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los de rebus op. Wat staat er? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 


